Afzichtelijk maar ook wondersch

Nynke Deinema toont
keramisch werk in
de Cacaofabriek.

door Rob Schoonen

EINDHOVEN - Je kunt van de
meest vreselijke dingen prachti-
ge kunst maken. Voorbeelden te
over in de kunstgeschiedenis:
het werk van onder anderen
Chaim Soutine, Hermann Nitsch
en natuurlijk Francis Bacon
toont het lichaam in al zijn ont-
luistering en wordt daardoor
prachtig. Ook de Bredase schil-
der Jaap de Vries is in staat om
spierbundels te verscheuren, ze-
nuwbanen los te rukken en toch
indrukwekkende doeken te ma-
ken waarin -toegegeven- de dood
een belangrijke rol speelt. Maar
dan de dood op filosofische wij-
ze geinterpreteerd en dat maakt
zijn kunst ietwat dragelijker.

Nynke Deinema (1963), de huidi-
ge exposant in de Cacaofabriek,
heeft ook iets met lichamen, al
dan niet menselijk. Haar video’s
zijn daar goede voorbeelden van.
Er draaien er twee in Helmond.
Eén ervan, 'Honey’ uit 2004, is
even simpel als verrassend. Op
een rond schermpije zie je een ro-
de mond waaruit een druppel ho-
ning valt. Door vertraging en de
stand van camera verandert die
druppel in een natte, sliertige
massa die zo'n beetje alle kleu-
ren van de regenboog aanneemt.
Het lijkt een beetje op een uit de
hand gelopen caleidoscoop,
maar dan een organische.

De andere video toont een
vrouw die zich -keurig op de
maat van de muziek- omhult
met allerlei soorten dekens.
Steeds dikker wordt zo haar om-
hulsel, tot er slechts een vorme-
loze hoop stof overblijft waaruit
ternauwernood een plukje haar
piept.

De tentoonstelling besteedt ech-
ter het meeste aandacht aan de
beelden die Deinema de afgelo-
pen zomer in het EKWC in Den
Bosch heeft gemaakt. In dat kera-
misch werkcentrum heeft de Rot-
terdamse zich gestort op vlees;
orgaanvlees, om precies te zijn.
Harten, nieren en longen zijn
door haar in porselein vervat.
Kleine hartjes (van schapen) in
puur, wit porselein, naast een
groot, oud en vlezig aandoend
hart; het maakt het tot een in-
stallatieachtige omgeving. Dat
komt ook door de opstelling van
alle ruimtelijke werken. Daar-
voor heeft ze zwarte tafels ge-
bruikt. Dat maakt het tot eiland-
jes vol orgaanvlees... Op de schra-
gen onder de tafelbladen heeft
Deinema teksten geschreven,
want de kunstenaar heeft (0ok)
iets met teksten. In dit geval zijn
het fragmenten uit "Molly/ Malo-
ne sterft/naamloos’ van Samuel
Beckett. Dat levert zindelen op
als: ,Mijn voeten brachten mij
nooit naar mijn moeder zonder
uitdrukkelijk bevel van boven-
af”. Mooie tekst, maar de verbin-
ding met de werken even daarbo-
ven is wat dun. Ik althans heb
moeite om die twee samen te
brengen.

Sterker zijn de keramische wer-
ken zelf, als artefacten die tege-
lijkertijd afzichtelijk én wonder-
schoon zijn en de beschouwer
laat mijmeren over de verganke-
lijkheid van het leven.

» 'Dicht op de huid’, Nynke Deinema;
beelden. De Nederlandsche Cacaofa-
briek, Engelseweg 1b, Helmond.
Open: wo t/m zo van 13-17 uur. Tot
19/11.

Enkele van de keramische harten
die de Rotterdamse kunstenaar Nyn-
ke Deinema laat zien in Helmond.




